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Beste donateurs,

Tijdens de afgelopen zomer hebben we een bezoek gebracht aan Rwanda. Er is dus weer veel te vertellen
over de activiteiten van de stichting. Het lijkt ons leuk de nieuwsbrief eens te verfraaien met wat
kleurrijke foto’s. Beelden spreken immers meer dan woorden.

Vanwege de gezondheidstoestand van Marie’s vader hadden we gepland in de afgelopen zomervakantie
naar Rwanda te gaan. Aangezien hij 13 juni al is overleden, werd het afscheid nemen bij het graf en
bijpraten met de familie. Daarnaast hebben we ons verblijf daar heel nuttig besteed met het opstarten van
een paar nieuwe kleinschalige projecten. Zo kwamen we in de buurt van de hoofdstad Kigali, in het dorp
Gahanga, min of meer bij toeval een weeshuis tegen, dat enige jaren geleden met ontwikkelingsgeld is
opgezet, maar al geruime tijd geen steun meer krijgt. Het bleek dat de zusters en de kinderen aan hun lot
werden overgelaten. We konden hen in de belangrijkste behoeften voorzien en hebben plannen gemaakt
voor het vervolg. De drijvende kracht achter de realisatie van deze plannen is onze nieuwe contactpersoon
Bernard. Hij heeft zelf als half wees (zijn vader heeft de genocide niet overleefd) met hulp van onze
stichting kunnen studeren aan de universiteit en een goede baan gevonden. Naast zijn werk is hij nu
gedreven om voor ons de projecten te coordineren.

Allerlei speelgoed voor de kinderen hadden we mee

In Gahanga vonden we een weeshuis met 65 wees-
kinderen en vondelingen. Dit steunen we nu met de uit Holland. Ook de memory-spellen (hier op de tafel)
aanleg van waterleiding, de bouw van een keuken, gemaakt door de kinderen van groep 8 van De
stroomvoorziening, kleding en voedsel (zakken rijst, Hoeksteen.

meel, broodbakkerij).

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen
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In Cyangugu (ZW-Rwanda) met op de achtergrond het Deze zusters beheren het weeshuis in Gahanga en
Kivu-meer en Bukavu (Oost-Congo) spraken we met de nog twee andere weeshuizen van dezelfde zuster-
bisschop van Cyangugu, die verantwoordelijk is voor de orde.

zusterorde van het weeshuis in Gahanga.

In Mbazi (regio Butare in het zuiden van Rwanda) waren we in 2007 gestart met een codperatie voor het
verbouwen van groenten met uit Holland meegenomen zaaigoed. We gaan nu verder met deze codperatie
van ongeveer vijftien gezinnen met de volgende activiteiten:

- aankoop extra grond voor het verbouwen van groenten

- verbouwen van o.a. tomaten, wortelen, kool

- aankoop van een aantal koeien

- bouw van een stal voor de koeien

- opzetten van een broodbakkerij

Ook hier codrdineert onze contactpersoon Bernard alle activiteiten. De mensen in Mbazi zijn enthousiast

aan de slag gegaan. Voor dit project hebben we een speciale gift ontvangen, wat niet wegneemt, dat er
meer nodig zal zijn om alle plannen te verwezenlijken.
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De cobperatie in Mbazi begint hier met het klaarmaken Voor alle vrouwen in de coOperatie van Mbazi en nog
van de eerste akker. een aantal anderen in de buurt (in totaal 30 vrouwen)
hebben we batikstof en zeep gekocht.

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen
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Ook dit jaar zijn er naast de verkoop van groenten, fruit en bloemen weer diverse acties geweest om geld
of goederen te verzamelen voor Rwanda. Zo kregen we van voetbalvereniging De Blokkers een grote
partij voetbalkleding. Een klein deel konden we in juli al meenemen, de rest wordt nog deze maand naar
Rwanda gestuurd.

Een partij koffers van 300 kilo et allerlei spullen aI En nog geen half jaar later staat een nieuwe lading
kleding, speelgoed, gereedschap en sportkleding had-  klaar om nog deze maand naar Rwanda te sturen.
den we in juli apart verstuurd.

In november organiseerde de Prot. Chr. basisschool De Hoeksteen in de Hoornse wijk Kersenboogerd de
actie “Koeien voor Rwanda”. Mogelijk heeft u erover gelezen in een of meer van de huis-aan-huis
weekkranten of gehoord op Radio Hoorn. Leerlingen van de onderbouw verzamelden statiegeldflessen,
de bovenbouw ging klussen doen met een klussenstrippenkaart. Dinsdag 9 november volgde de
lampionnenavond, waar alle leerlingen, ouders en leerkrachten bijeen kwamen. Met de verkoop van soep,
pannenkoeken en pompoenen en met een grabbeljurk en loterij werd de opbrengst vergroot.

Diverse winkels en bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen, hebben waardebonnen en
andere prijzen voor de loterij beschikbaar gesteld. Mede daardoor werd de loterij een groot succes. Aan
iedereen die prijzen ter beschikking heeft gesteld onze hartelijke dank! De totale opbrengst van de actie
was bijna 900 euro! Nogmaals dank aan de leerlingen, ouders en leerkrachten voor dit prachtige resultaat.

In Mbazi zijn de koeien inmiddels gekocht! Afgelopen week ontvingen we de eerste foto’s van de
projecten in Mbazi en Gahanga. Hieronder een impressie:

X " De oesteen -

o N N e =7 : : ¥
Vrouwen en mannen van de gezinnen in Mbazi voor de Onze platselijk codrdinator Bernard voor de nieuwe
stal met de zojuist gekochte koeien. stal “De Hoeksteen”, met drie koeien.
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Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen
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December 2010. Bij het weeshuis in Gahanga wordt  Rond het weeshuis zijn tomaten geplant. f andere
een keuken gebouwd, waarin ook de oven om brood te ~ groenten zoals kool en mais worden verbouwd om de
bakken komt. weeskinderen van gezond voedsel te voorzien.

Meer foto’s van de projecten komen binnenkort op de website.

Ieder jaar wordt ons kraampje aan de weg weer gesponsord door buren en kennissen met diverse groente,
fruit en bloemen. Zo plukken we al jaren bessen bij onze vroegere buren en sinds een paar jaar halen we
’s winters tulpen bij kennissen. Dit jaar kwam er een nieuwe sponsor bij met wekenlang pruimen in
september. Vanaf 18 december hebben we weer tulpen, bij vorst in de schuur, bij dooi aan de weg.

Zoals gebruikelijk worden er in de adventstijd weer kerstkaarten uit Rwanda van gedroogd bananenblad
verkocht in een aantal kerken in Hoorn, Zwaag en Oosterblokker. Dit jaar hebben we weer een nieuwe
partij kaarten, dus genoeg keuze.

De Stichting Weeskinderen Rwanda is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Dit betekent, dat uw donaties aan de stichting aftrekbaar zijn. Meer informatie over
ANBI en de aftrekbaarheid van gewone en periodieke giften kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.

Al met al is er dus weer veel gebeurd dit jaar. We hopen, dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt
gelezen en bekeken. Namens de kinderen in Rwanda hartelijk dank voor uw hulp, in welke vorm dan ook.

Wij wensen u een heel fijne Kerst en Jaarwisseling en een Goed en Gezond 2011!
Een hartelijke groet van Marie en Nico Schipper
P.S. Beschikt u over een emailadres en hebt u dat nog niet aan ons doorgegeven, stuur dan een berichtje

naar n.j.schipper(@quicknet.nl. Dat bespaart ons de volgende keer postzegels. En vergeet niet weer eens
een kijkje te nemen op www.weeskinderenrwanda.org

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen
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